
Nieuwsbrief juni, juli en augustus 2019

De zomermaanden zijn weer in aantocht. Tijd voor ontspanning en mogelijk er even 
tussenuit. Dat betekent ook minder kerkdiensten, maar wel een parochie-uitje (incl. 
kerkdienst). Het parochie-uitje wordt dit jaar gehouden op zondag 4 augustus 2019 te 
Alkmaar, de thuisbasis van onze pastoor Erna Peijnenburg. Zie het voorlopig programma in 
de rubriek activiteiten. Gaat vast heel leuk worden.

Dat bezinning de mens goed doet blijkt uit het hierna opgenomen verslag over de 
vrouwenontmoetingsdagen in Steyl. 

Ik wens een ieder een mooie zomerperiode toe.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.

8 juni 2109, Pinksteren

22 juni 2019, 2e zondag na Pinksteren

20 juli 2019, H. Elia

17 augustus 2019, 9e zondag na Pinksteren

Voorwoord bij Eucharistievieringen

8 juni, Pinksteren 
De heilige Geest breekt grenzen tussen mensen af
Joël 2:28-32, Handelingen 2:1-11, Johannes 20:19-23

‘… Parten en Meden, mensen uit Mesopotamië, Frygië en Pamfylië…’ degene die zo 
gelukkig is met Pinksteren de tweede lezing te mogen voorlezen is er maar mee gezegend 
en mag dan proberen zijn of haar tong niet te breken over al die moeilijke namen. Ons 
zeggen al die namen niet veel. Wij hebben namen voor de groepen mensen die wij allemaal 
onderscheiden: Jongeren, ouderen, moslims, gehandicapten, Marokkanen, transgenders… 
en het lijkt er wel eens op alsof ook al die groepen een andere taal spreken en elkaar niet 
snel ontmoeten, of niet gemakkelijk verstaan. Een van de meest opvallende gebeurtenissen 
van Pinksteren is dat allerlei groepen mensen elkaar ineens wel verstaan. Dat doet de Geest
dus, en dan vallen grenzen tussen mensen weg, en ligt de weg open om elkaar van mens tot
mens te verstaan. En dat is toch wat je onze wereld zou toewensen!



22 juni, 2e zondag na Pinksteren (7), 
Zelfverloochening. Daar knapt een mens van op!
Jesaja 2:10-17, Galaten 3:23-29, Lucas 9:18-24

De eerste lezing van deze zondag is een aanklacht tegen ijdelheid en hoogmoedigheid. Er is
niks mis met zelfvertrouwen, maar mensen die het altijd beter weten en zichzelf altijd beter 
wanen dan anderen, daar wil de profeet Jesaja liever van af. En niet alleen hij… een goede 
profeet spreekt altijd namens God. De hoogmoedigen zullen worden vernederd! En niet om 
hen nou eens pijn te doen. Geloven is niet gebaat bij een cultuur van valse bescheidenheid 
of van zelfkwelling. Waar het wel om gaat is dat er met mensen die geen twijfel toelaten niet 
zo veel te beginnen valt. Er valt bijvoorbeeld nauwelijks mee samen te werken met mensen 
die vinden dat ze alles zelf beter kunnen. Ze kunnen zich ook niet inleven in een mens die 
zich niet zo geslaagd voelt. En ze zullen niet snel toegeven dat er bij hen zelf wel eens iets 
minder goed gaat. Zo komt in hun buurt geen ander mens tot bloei, en beknotten ze ook hun 
eigen groei. Want groei heeft ruimte nodig. Ook de ruimte om fouten te maken en om dingen 
uit handen te geven. De zondag van de zelfverloochening (zo heet deze zondag) heeft te 
maken met zelfrelativering. Daar knapt een mens van op!

20 juli, H. Elia 
Hou een stoel voor hem vrij
1 Koningen 17:1-16, Jacobus 5: 10-20, Lucas 4:22-30

Op 20 juli staat de feestdag van de H. Elia op de kerkelijke kalender, en dat mogen we zeker 
in Mijdrecht natuurlijk vieren, nu hij de patroonheilige is van onze statie. Het is één van de 
allergrootste figuren uit de bijbel, en ook in het Nieuwe Testament komt hij herhaaldelijk voor.
Op de berg Tabor verschijnt Elia samen met Mozes bij Jezus. En als de mensen zich 
afvragen wie die Jezus van Nazareth nu is, zeggen sommigen: misschien is hij wel Elia. 
Misschien is die grote profeet wel teruggekomen! Naar die terugkomst van Elia werd 
uitgezien, omdat men geloofde dat dat de bode zou zijn die de komst van de Messias zelf 
zou aankondigen. Daarom werd en wordt er bij de Joodse viering van Sederavond een stoel 
vrijgehouden voor Elia . . . voor als hij komt. Een prachtig gebruik, dat uitsluitend is 
gekoppeld aan deze heilige. Een gebaar van verwachting. Een uitbreiding van de intieme, 
huiselijke kring.

17 augustus, 9e zondag na Pinksteren (15) 
Geloven is niet alleen maar vredig…
Jeremia 23: 23-29, Hebreeën 11:17-29, Lucas 12:49-56

Is religie een oorzaak van veel conflicten en strijd in de wereld? Je hoort het wel eens 
zeggen. Voor gelovigen is hun geloof natuurlijk in de eerste plaats iets anders, namelijk een 
goed en dierbaar iets, en daarom zijn we misschien geneigd tegen deze uitspraak in te gaan.
Maar nou zegt Jezus het zelf in het evangelie dat we deze zondag horen: ‘Meent gij, dat ik 
gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, zeg ik u, eerder verdeeldheid!’ Daar 
kijken we toch even van op. Maar dat het zo ís, dat het geloof soms een bron van strijd is 
tussen mensen, daar kijken we eigenlijk minder van op. Er kunnen bijvoorbeeld heftige 
conflicten tussen gezinsleden over ontstaan, zoals Jezus ook aangeeft. Hij sluit daar zijn 
ogen niet voor. Het is niet zo dat hij deze strijd wil; maar Hij ziet haar wel ontstaan. En hij 
geeft aan dat het soms ook echt niet anders kan: als het geloven ergens over gaat is haar 
boodschap niet altijd wat mensen het beste uitkomt, of wat mensen het liefste willen horen. 
De profeten kunnen er over meepraten. De kritische woorden die zij spraken tegen de 
samenlevingen in hun dagen maakten hen nou niet bepaald populair. Hoe gaan we om met 
de strijd die geloven soms veroorzaakt?



Activiteiten

Parochie-uitje op zondag 4 augustus 2019

Op uitnodiging van pastoor Erna zijn we dit jaar te gast bij de Oud-Katholieke parochie H. 
Laurentius te Alkmaar, waar pastoor Erna Peijnenburg ook voorganger is.

Voorlopig programma:  

10.00 uur Aanvang eucharistie, voorganger pastoor Erna Peijnenburg
gezongen door de Eliacantorij

11.15 Koffie 
11.45 Korte rondleiding
12.15 Lunch, aangeboden door de St.Laurentiusparochie
13.15 Vertrek naar Broek op Langedijk
14.00 Bezoek aan de Broekerveiling met een rondvaart, 

programma van ‘Varen en Veilen’, duur ca. 2 uur
Dit programma is geschikt bij regen en zonneschijn.
Het is goed toegankelijk voor minder mobiele mensen
Er zijn bovendien rolstoelen beschikbaar.
Kosten ca. 14,00 p.p.   

16.00 Drankje ter afsluiting 

    

We gaan met eigen vervoer (met enkele auto's ) naar Alkmaar. Als u bereid bent om te rijden:
graag! Dit kunt u aan ons doorgeven. De afstand is circa 65 km, 1 uur rijden. 
Vertrek uit Mijdrecht zal rond 8.30 uur zijn. 
Als u een Museumjaarkaart heeft, wilt u deze dan meenemen?



U kunt zich opgeven bij Ellen Hilbers, Els van Nieuwmegen, Karlien Veldhoen, of op de 
intekenlijst die tijdens de vieringen van 8 en 22 juni zal worden opgehangen.

Wij zien uit naar een fijne dag met elkaar, veel deelnemers en natuurlijk liefst zonnig en mooi
weer!

Bisdomdag op 12 oktober 2019

Zaterdag 12 oktober bisdomdag in Alkmaar.
Een dag voor parochianen en andere geïnteresseerden, en van alle leeftijden!
Voor jongeren is er een speciaal programma met oud-katholieke leeftijdgenoten uit 
Zwitserland.
Programma wordt nader bekend gemaakt, maar de datum kan alvast in de agenda!

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Vrouwenontmoetingsdagen in Steyl 16 t/m 19 mei 2019
in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest.

in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest.

Donderdagochtend gaan we op weg naar Steyl.
Hoe zullen de komende dagen eruit gaan zien?

De 15 dames arriveren in de middag, de 4 organisatoren, Pastoor Joke Kolkman, pianiste 
Anita Vos, Els van Nieuwmegen en Emma Luijendijk waren er al voor lunchtijd.
Bij aankomst kregen we een “spoorboekje”, met daarin uitleg over het gebouw (echt nuttig), 
omgeving, programma voor de dagen die komen gaan en de liturgie. 
Heerlijk dat we onze eigen kapel, werk- en ontspanningsruimte hebben.

Het thema: Gaandeweg-Levensweg spreekt ons zeker aan.
Al bij de kennismakingsronde hoorden we vele mooie verhalen over kleine en grote reizen en
ontmoetingen. 's Avonds beginnen we te schrijven en te tekenen: onze persoonlijke 
levensweg deel A.

Zr. Maria Veronica, die we nog kennen vanuit Wahlwiller, geeft ons uitleg over het ontstaan 
van dit klooster, het werk van de zusters in de missie en zo wordt ons duidelijk dat Arnold 
Janssen, Helena Stollenwerk en  Hendrina Stenmans, de wereld een stuk beter hebben 
gemaakt door hun inzet en geloof in deze gemeenschap, de gemeenschap van de 
Aanbiddingszusters en de missionarissen van Steyl.

Het klooster waar wij verblijven is in 3 (!) jaar gebouwd. Onvoorstelbaar.
De zusters reizen naar gebieden waar de nood het grootst is. 
Wereldwijd zijn er 10.000 zusters en paters actief in 60 landen!
We zien dat er veel zusters worden opgeleid in allerlei landen en dat deze buitenlandse 
zusters in West Europa weer hun missie vinden.



In het klooster van de Missiezusters wonen 88 zusters, waarvan de helft op de 
verzorgingsafdeling. Na deze uitleg ontspannen we ons nog even met een glaasje en een 

hapje en gaan slapen.
Vrijdagochtend openen 
we net als alle ochtenden
in de kapel.
We steken een kaars 
aan, er is muziek, een 
tekst, stilte en we zingen 
een lied.
In de werkruimte kregen 
we een opdracht: ga met 
iemand die je niet of niet 
goed kent op pad in de 
kloostertuin. De 
klankschaal geeft het 
begin en einde aan.
Verbonden aan een plek 
in de tuin (kruispunt, 
heuvel, begraafplaats, 

bankje, bloemen en grot) waren er vragen over je leven. Heel bijzonder om van de ander 
fijne, maar ook verdrietige en moeilijke momenten te horen.

's Middags was er even tijd voor jezelf en hebben we een mooie wandeling langs de Maas 
gemaakt.

Terug in de werkruimte kregen we van Joke uitleg over de lezing Handelingen 9 van Lucas, 
deze lezing wordt zondag tijdens de viering gelezen.
Daarna konden we kiezen uit 3 workshops: schilderen, mediteren met muziek en verdieping 
van het bijbelverhaal.
's Avonds weer verder gegaan met onze levensweg en afsluiting in de kapel net als alle 
avonden. Een heel fijn moment.

Zaterdag zijn we verder gegaan met onze levensweg, in groepjes verdeeld om naar elkaars 
verhaal te luisteren.
Ook de eucharistieviering hebben we met elkaar voorbereid.

In de middag zijn we lopend naar het Missiemuseum in Steyl gegaan.
Allereerst een wandeling gemaakt met een gids door de prachtige kloostertuinen met 
grotten. Ook de beneden- en bovenkerk St. Michaël bezocht. De benedenkerk is in 1960 
gemoderniseerd, hier vinden de vieringen plaats. De bovenkerk is nog in originele staat.
Daarna een film bekeken over het ontstaan van het museum.
In het museum konden we allerlei volkenkundige voorwerpen zien en heel bijzonder, maar 
ook een beetje luguber, 1500 opgezette dieren die per schip meekwamen met de 
missionarissen. Het was heerlijk weer, dus nog lekker een terrasje gepakt voor we weer 
terug gingen naar het klooster. 

's Avonds tijdens een kringgesprek hebben we de afgelopen dagen doorgenomen met 
elkaar. Een ieder heeft enorm genoten van het samenzijn en het programma.
Wat een werk hebben de organisatoren verzet en we waren ook allen vol lof over de 
uitvoering daarvan.



Zondagochtend een eucharistieviering met elkaar in de kapel waarbij Joke Kolkman 
voorging. Met elkaar gevierd, gebeden en gezongen. Een heel bijzondere ervaring!

Buiten in de tuin is er een groepsfoto gemaakt en na de maaltijd ging een ieder weer richting 
huis, na eerst nog van elkaar afscheid te hebben genomen. Het waren hele mooie dagen 
met elkaar, waar we nog lang van zullen nagenieten. 

Indien mogelijk zijn we volgend jaar september zeker weer van de partij.

Mariëtte Fakkeldij en Els van Leeuwen

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:
13 april € 145,30
20 april € 114,70
11 mei € 74,40
25 mei € 109,10

Kerkbalans 2019
Aan de Actie Kerkbalans is dit jaar een bedrag toegezegd van € 8.015. Voor 2019 was een 
bedrag aan opbrengst kerkbalans begroot van € 8.700. De werkelijke toezegging valt lager 
uit vanwege het feit dat er een paar leden helaas zijn overleden in de afgelopen periode. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019.

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2019 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2019.

Nieuw collectedoel 3e kwartaal 2019: Honoraria
De speciale collecte over het 3e kwartaal is bestemd voor de honoraria van onze pastoors.

Aanbeveling van het Collegiaal Bestuur:
Nog geen 6.000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 14,5 pastoor! Wij kiezen voor 
deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en 
kunnen ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt, kunnen we betalen mede dankzij 
gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht.
Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zjin, die de 
kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur met de 
collecte van vandaag alvast een beroep op de levenden – en dat bent u, de gemeente – om 
bij te dragen in het honorarium van uw pastoor.

Lopend collectedoel 2e kwartaal 2019: Kerkopbouw
‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in een van onze kerkliederen. We bedoelen 
daarmee dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst vertroebelen: onrecht en 
armoede, wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd gesloten of 
afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken 



nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur 
realiseert zich dat dit risico’s met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen 
de stroom in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij. 
Waagt u met ons mee? 

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen 
vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of 
met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de 
contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand 
binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
13 april ging naar Els en Dick van Leeuwen
20 april naar de familie Mulder
11 mei naar Jordy de Jong
25 mei naar Anita en Edwin Vos

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen 
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg  @gmail.com

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief
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Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden.


